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Openingstijden Citypastoraat 

 
Maandag: 13.00 - 15.00 uur 

Dinsdag: 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag: 13.00 - 15.00 uur 

Donderdag: 13.00- 15.00 uur 
Vrijdag: 13.00 - 15.00 uur 

Zaterdag: 13.00 - 15.00 uur 

 

                      

  2024…… 

Kijk niet te ver vooruit 

En ook niet steeds terug 

Want je leeft vandaag 

En de dagen gaan al vlug 

 

 

Geniet vooral van het heden 

Met af en toe heel even 

Een blik naar het verleden 

Of de toekomst van je leven 

 

Leef vooral in het nu 

Want vandaag is het moment 

Gisteren is al weer voorbij 

En morgen is waar je nog niet bent…. 

 

 (‘Wishes for you’’ Annet) 
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Interview met een vrijwilligster  

 Arenda  

 

Dit keer hebben we een interview met de jongste vrijwilligster van het Citypastoraat : Arenda 

 

Wat doe je eigenlijk allemaal voor het Citypastoraat? 

 

Ik organiseer 1 x per maand, samen met Anja en Maria, een activiteit voor de bezoekers. Dat kan zijn een 

nieuwjaarreceptie, spelletjesmiddag, pannenkoeken bakken enz. Om tot een leuke activiteit te komen gaat hier 

best veel voorbereiding in zitten: eerst uitdenken, kopen van spullen en dan uitvoeren. Iets organiseren kost al 

gauw wel 4 a 5 uur. Daarom draai ik nu wat minder vaak gewone diensten. Verder zit ik natuurlijk ook met mijn 

gezinsplanning waardoor het niet altijd mogelijk is om meer diensten te draaien. 

 

Verder beheer ik de website. Twee jaar geleden heeft het bestuur mij gevraagd of ik dit wilde doen. Dit koste soms 

best wel wat moeite. Ik moest aan de wachtwoorden zien te komen van de oude website. Toen ik deze had kwam 

ik tot de ontdekken dat deze manier van programmeren te moeilijk was, dus kon ik opzoek naar een andere 

programma waarmee het simpeler was om een website te maken. Gelukkig heb ik een man die hier wel wat van af 

weet en hij heeft mij hier mee op weg geholpen. 

Toen de website er eenmaal was gingen er veel uren in zitten om uit te zoeken wat er op de website zou moeten 

komen en hoe dit moest gebeuren. Hier waren nog diverse keren overleg met het bestuur voor nodig om dit af te 

stemmen.  

 

De website is nu zo goed als klaar en ben er best trots op! Het Citypastoraat is nu weer bij de tijd met een website 

met uitstraling. Maar wat ik vooral hoop is dat de nieuwe website een toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld 

met de pagina waarop je kan vinden waar je voordelig maaltijden kunt krijgen, de agenda en de nieuwsbrief.  

 

Hoe kwam je eigenlijk bij het Citypastoraat terecht? 

Er was in de Ontmoetingskerk een informatieavond voor de jeugd over de Diaconie. Op deze avond vertelde Ellen 

Sonneveld, predikant van de Ontmoetingskerk, over het Citypastoraat. 

Zelf was ik al een lange tijd aan het zoeken naar zinvol invulling zonder te vervallen in ‘’een gift geven’’.  
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Toen Ellen over het Citypastoraat vertelde viel voor mij alles op de plek en werd ik enthousiast. Ik had een 

kennismakingsgesprek en daarna begon ik meteen diensten te draaien. Dat is nu alweer 8 jaar geleden. 

 

Wat vind je van het Citypastoraat in deze tijd? Heeft het een functie? 

 

Ik vind dat het Citypastoraat een erg belangrijk functie heeft. Mensen kunnen er terecht voor een gesprek, een 

luisterend oor of gewoon een lekkere kopje koffie. En wat ik erg belangrijk vind is dat iedereen geaccepteerd 

wordt zoals hij/ zij is. Daarnaast is het een sterk punt dat het Citypastoraat centraal in de stad ligt en dat het 

‘’klein’’ is. Door de ligging is het voor heel veel mensen goed bereikbaar en de doordat het “klein” is geeft het een 

soort huiskamergevoel (gezelligheid en geborgenheid). 

 

Heb je nog tips en tops voor het Citypastoraat? 

 

Een enquête voor bezoekers en voor vrijwilligers zou misschien een goed idee zijn. Dit om meer op de hoogte te 

zijn van de wensen die er leven en hoe ze het vinden bij het Citypastoraat. 

Daarnaast mag er ook best meer aandacht komen voor de aanwas van nieuwe vrijwilligers en kennisverbreding 

door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten.  

 

Welke rol heeft het Citypastoraat in je leven? 

 

Het werken voor het Citypastoraat zet je eigen leven en je visie op leven in een veel breder perspectief. Je krijgt 

andere levenslessen en dat ervaar ik als erg positief.  

 

We bedanken Arenda voor dit interview en het mag duidelijk zijn uit het interview  dat een bezoek aan de website 

van het Citypastoraat zeker de moeite waard is. 

 

 

 

Kerstviering 2023 
  

 
Ook dit jaar werd de kerstviering gehouden in de 

‘’Ontmoetingskerk’’. 

Rond  de 45 mensen mochten we dit keer 

verwelkomen en bij binnenkomst kreeg een ieder een 

drankje aangeboden. 

De tafels waren feestelijk gedekt en iedereen kreeg 

een plekje zoeken aan één van de mooi gedekt tafels. 

Om vast in de stemming te komen werd er, 

voorafgaand aan de dienst,  een kerstlied gespeeld 

op de piano met begeleiding van een violiste. 

Iedereen had een boekje gekregen met daarin de liedjes, zodat we mee konden zingen. 

Rond 17.00 zijn we met z’n allen naar de kerkzaal gegaan voor een mooie dienst verzorgd door  Anja.  

De liturgie bestond uit kerstliederen, het kerstverhaal (voorgelezen door Arenda), een mooi woord hierover 

door Anja Tenslotte werd er een gedicht voorgelezen door Christina en Paulien stak de eerst paar kaarsen 

aan ter voorbereiding op het moment dat er door iedereen kaarsen aan gestoken mochten worden. 

Dit was het moment om de beurt mensen een kaars mochten aansteken ter nagedachtenis aan mensen en 

voor steun aan mensen. Veel mensen wilden een kaars aansteken met de wens dat de wereld een stukje 

mooier mag worden met vrede en veel liefde. 
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Toen de dienst was afgelopen zijn we weer terug gegaan naar de ontmoetingsruimte. Inmiddels waren ze in 

de keuken ook zo ver om te beginnen met serveren. 

Vooraf kregen we een korte uitleg van de kok, Edwin, en konden we beginnen met genieten. 

Het eten was heerlijk! We begonnen met een kerriebouillon, gevolgd door een stoofpotje met 

aardappelpuree, rode kool en appelcompote. Als dessert kregen we een frambozenbavarois. 

Alles was heel erg mooi opgemaakt en daardoor zag het er heel chic en feestelijk uit. 

De sfeer was heel gezellig en warm. Mensen liepen rond om met anderen te praten die niet aan hun tafel 

zaten. Er waren gezellige en leuke gesprekken met elkaar, maar soms ook zeker gesprekken met een lach en 

een traan. 

Als afsluiting was er een kleine toespraak van Evert om iedereen te bedanken en gingen we daarna allemaal 

weer onze eigen weg. 

Een fijne viering in een sfeer van rust en vrede……. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2024 

 

 
 

Dit jaar werd de nieuwjaarsrecep�e goed bezocht. We begonnen om 13.00u en om 15.00u. sloten we af. 

De sfeer was goed en de gesprekken geanimeerd.  En dan de hapjes……laten die nou allemaal op zijn 

gekomen samen met alle oliebollen…… 


